
Thomas Edward Barnes werd op 28 november 1911 geboren in Blackpool, Lancashire. 

Dankzij de vorige adoptant van zijn graf, weet ik dat hij op 31 december 1929 bij de Royal 

Air Force is gegaan. Thomas werd omschreven als een daredevil en een rascal, die indruk 

krijg ik ook van zijn foto. Een stoere, jonge man die voor niets bang lijkt te zijn. Dat blijkt 

ook wel uit één van de daden van Thomas. In het krantenartikel wordt beschreven dat tijdens 

een vlucht met een bommenwerper het toestel in de problemen kwam boven een weiland. Aan 

boord waren de piloot, Thomas en een andere navigator. De piloot verliet het toestel met zijn 

parachute (waarvoor hij later nog bij de krijgsraad heeft moeten komen). Thomas liet zijn 

collega niet in de steek. Op dat moment had hij slechts 2 uur begeleide vliegtraining gehad, 

maar toch greep hij het stuur en probeerde het toestel recht te houden. Een botsing met een 

heg zorgde ervoor dat één van de motoren afbrak, toch lukte het Thomas om het toestel te 

draaien en een harde noodlanding te maken. In het krantenartikel staat dat zowel Thomas als 

zijn collega met een paar lichte verwondingen uit het toestel zijn ontsnapt, maar dat er wel een 

pony was omgekomen. Thomas heeft altijd volgehouden dat het 'maar een koe' was. Naar 

aanleiding hiervan hebben vrienden uit zijn squadron een karikatuur van Thomas getekend! 

De collega had een invloedrijke vader, die Thomas een duur horloge cadeau heeft gedaan en 

er voor heeft gezorgd dat hij training tot piloot kon volgen. 

 

Bij een andere vlucht, waar Thomas de piloot van was, had hij een motorstoring. Hierdoor 

moest Thomas zijn bommen laten vallen, omdat de Blenheim bommenwerper niet op één 

motor kon vliegen. Gelukkig zijn deze bommen niet afgegaan. Alleen zijn de bommen, helaas 

voor Thomas, op zijn squadrons favoriete pub terecht gekomen... 

 

Thomas was getrouwd en had een dochter. Helaas heeft hij haar nooit mogen zien opgroeien. 

Zijn Blenheim bommenwerper, waarmee hij samen met Observer Steward en Gunner Walsh 

een missie uitvoerde bij Oostkapelle werd op 15 februari 1941 neergeschoten. De gesneuvelde 

soldaten hebben een eervolle begrafenis gehad, compleet met band en bloemen. 

 

Sindsdien rust de stoere, ondeugende daredevil Thomas Barnes op de Noorderbegraafplaats, 

naast zijn kameraden. Zijn verhalen en zijn offer zullen nooit worden vergeten.  

 

 


